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Gegevens Leiding 
 

Speelclub 

Rakwi 

Tito 

Keti 

Aspi 

Groepsleiding/vb’s 

Frédéric Geerardyn 
0496 60 45 84 

Stien Müller 
0472 95 14 70 Marnic Loos 

0471 41 71 81 

Tycho Peetermans 
0470 63 33 32 

Lena Dreesen   
0479 94 38 72 

Charlotte Claessens 
0498 07 89 30 

Eline Marcelis  
0474 12 73 35      

Mathijs Boey  
0478 02 30 45 

Tom De Beule 
0485 48 04 58 

Evelien Bosmans 
0479 42 03 14 

Kobe Geersheuvels 
0478 75 07 35 

Stijn Noben 
0489 40 67 59 

Tom De Beule 
0485 48 04 58 

Tycho Peetermans 
0470 63 33 32 

Gert Dreesen 
0474 96 86 73 

Petra Arckens 

0476 56 05 33 

Sloeber 

Jens Van Batenburg  
0491 19 76 92   
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Informatie kamp 

 

Om dit geweldig Chirojaar af te sluiten vertrekken we bijna 
op kamp! Wij gaan met alle afdelingen samen op kamp en 
slapen allemaal in tenten. Jullie leiding zorgt voor een 
spetterende afsluiter door de vele leuke programma’s die zij 
voor jullie gaan voorzien. 
 
De leiding is er al vast klaar voor om er weer een top editie 
van te maken met een prachtig kampterrein in niets minder 
dan de mooie natuur in Houthalen-Helchteren. 
 
In dit boekje zullen jullie alle nodige informatie vinden om 
jullie kinderen met een gerust hart mee te geven aan de 
leidingsploeg voor 10 dagen (of voor de kleinste 7 dagen) 
vol plezier. 
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Afspraken voor op kamp! 
 

Vertrek voor de oudste afdelingen: 

• Wanneer? Op zondag 21 juli om 10u.  

• Waar? Aan de kerk. Na de viering vertrekken we naar het 

kampterrein. 

• Hoe? In Chiro uniform. 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s zullen heel de rit met de fiets naar het 

kampterrein rijden. Deze leden zouden dus hun fiets, lunchpakket 

en drankje moeten meenemen. Zorg er voor dat je fiets volledig 

in orde is!  

Rakwi’s zullen met de auto gebracht worden. Als je kan rijden laat 

dit weten aan Lena en Tom. 

Vertrek voor de speelclub en sloebers: 

• Wanneer? Op woensdag 24 juli om 9u  

• Waar? Op de parking van de Chiro 

• Hoe? In uniform als je dit hebt. 

• Wat meebrengen? Bagage als je dit nog niet hebt 

binnengebracht. 

Aankomst: 

• Wanneer? Op woensdag 31 juli rond 14u30. 

• Waar? Volkaertslei voor de Candonck. 

Bagage: 

• De speelclub en sloebers mogen deze meebrengen op 24 juli 

bij het vertrek. 

• De oudste afdelingen brengen deze binnen op 18 juli tussen 

18u en 20u op de Chiro. 

• Afhalen? woensdag 31 juli na aankomst. 

• Aan elke zak of rugzak hang je een kaartje in de kleur van jouw 

afdeling met: naam + voornaam en afdeling 

Gelieve zo weinig mogelijk losse bagage mee te geven 

(slaapzakken, laarzen,…) Dit gaat stuk op de container. 
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Inschrijven 

 

Kampprijs:  

• Speelclub en sloeber: 90 euro 

• Andere afdelingen: 125 euro 

• Vanaf het derde kind – 15 euro. 

Gelieve de kampprijs VOOR 30 juni 2018 over te schrijven op 

rekeningnummer: BE50 7775 9506 9818 met vermelding van 

naam en afdeling. 
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Kampadres 
 

Kampadres: 

Omdat we geen gsm’s kunnen gebruiken deze 10 of 7 dagen, 

ontvangen wij natuurlijk heel graag briefjes, kaartjes, postpakketjes,… 

op het volgende adres:  

 

 

 

 

 

 

Voor noodgevallen kan je terecht bij onze:  

Volwassen begeleiding (vb’s) 

 Petra Arckens: 0476 56 05 33 

 Gert Dreesen: 0474 96 86 73 

Of de groepsleiding/dienstleiding 

 Tom De Beule : 0485480458 

 Tycho Peetermans: 0470633332 

 

 

 

  

Chiro Woka 

Naam en afdeling 

Hengelhoefdreef 5  

3530 Houthalen-Helchteren 

België 
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Wat mogen jullie zeker niet vergeten 
 

 

Slaapgerief 

 Luchtmatras/ matje/ veldbed (controleer op voorhand op gaatjes 

en volledigheid). 

 Pyjama of japon (denk eraan het kan koud worden ‘s nachts). 

 Warme slaapzak en eventueel een dekentje 

 Een knuffel 

Wasgerief 

 Handdoeken en washandjes 

 Kam of borstel 

 Tandenborstel, tandpasta, bekertje, … 

 Shampoo, zeep, … 

 ….. 

Eetgerei 

 Twee keukenhanddoeken 

 Gamellen 

 Beker 

 Bestek 

Schoenen 

 Goede en waterdichte (stap)schoenen voor op tochtdag 

 Rubberen laarzen 

 Schoenen om met water te spelen 

Spelkledij 

 Voldoende T-shirts en shorts 

 2 lange broeken 

 Voldoende sokken 

 Voldoende ondergoed 

 Dikke truien 

 Een goede regenjas 

 Zwemgerief en bandjes (indien nodig) 

 Slechte kleren (die achteraf niet meer proper geraken) 
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Allerlei 

 10 wasspelden 

 Zonnecrème en aftersun 

 Een beetje zakgeld voor kaartjes en postzegels 

 Drinkbus 

 Identiteitskaart (af te geven aan je leiding bij vertrek) 

 Linnen zak voor je vuile kleren 

 Zakgeld 

 Rugzakje voor op tocht 

 Brooddoos voor op tochtdag 

➔ Zorg dat op alles je naam staat 
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Wat breng je niet mee 

 

 Snoep (Het snoep dat jullie toch meenemen wordt verdeeld 

over alle leden van de groep) 

 Ipod’s 

 Gsm  

 Andere waardevolle voorwerpen 

 

Op 18 juli tussen 11u en 20u wordt de camion ingeladen. We kunnen 

alle hulp gebruiken. ☺  

PS: Er zullen tijdens het kamp af en toe foto’s gepost worden op de 

facebookpagina Chiro Woka en op onze Instagram. 
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Sloebers 
Dit jaar gaan we op kamp naar Houthalen-Helchteren! In deze gemeente 

woont blijkbaar een erg verstrooide professor… en hij heeft ons een boodschap 

gestuurd: 

Hey daar beste Speelclub!!!  Euhm, ik bedoel.. Sloebers! 
Ik heb gezien in mijn magische toverbol dat er in Juli een groepje erg 
slimme jongens en meisjes naar mijn dorp komt. Dat is 
VERSCHRIKKELIJK! … Ik bedoel: Dat is FANTASTISCH! Ik kan 
namelijk jullie hulp erg goed gebruiken. Ik mag er nog niet veel over 
verklappen want iedereen MOET het weten! Euhm.. niemand mag het 
weten! 

Vele groetjes en tot dan! 
Professor Barabas 

Wat mag je zeker niet vergeten? 

• Een knotsgekke professor outfit 

• Enveloppen MET adres EN postzegel 

• Een zaklamp om ’s nachts naar het toilet te gaan 

• Je favoriete knuffeldier 

• Kleren die ‘niet zo belangrijk zijn’ (mogen stuk) 

• Een linnenzak voor vuile kleren 

Enkele tips van ervaren kampgangers: 

• Doe stapschoenen aan bij je vertrek 

• Schrijf op al je spullen je naam! 

• We raden aan om per dag een zakje met kleren te maken. Zo hebben 

de kleinsten altijd een propere onderbroek aan. 

Wij hebben er ongelofelijk veel zin in! Jullie allerliefste leiding    

 
Professor Eline  
Professor Jens 
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Hellooo speelclubbers 

Het is bijna zover we gaan weer 7 dagen op kamp om de tofste en gekste 

dingen te beleven. Het thema van dit jaar is Asterix en Obelix. Als je het niet 

kent kan je je altijd voorbereiden door er strips over te lezen of een film van 

te zien. ☺ Wij hebben er alvast heel veel zin in. 

Moet je zeker meenemen: 

- Een witte T-shirt 

- Zaklamp 

- Knuffel 

- Kleren die vuil mogen worden 

- Zwemkledij  

Romeinse groetjes Mathijs en Charlotte  
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Hey Rakwi’s 

Binnenkort stellen we ons kamp op in Houthalen-Helchteren. Dit 

jaar zal dat allemaal in het thema Astérix en Obélix zijn. Verwacht 

dus al maar een heerlijk everzwijn, een lekkere toverdrank en een 

paar Romeinen om een lesje te leren.  

We zullen leren hoe het is om te leven en spelen zoals de oude 

Belgen. Wij hopen dat jullie er al superhard naar uitkijken (de 

leiding in ieder geval wel!!!) en zien jullie graag daar. 

Jullie moeten voor dit kamp niets speciaal meenemen dat niet in de 

algemene lijst staat buiten het super coole zilverpapierhoedje als je 

dat nog hebt. 

 

Tot dan, 

Lena en Tom 
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Beste Tito’s,  
 

Zet jullie maar schrap want het kamp komt er weer aan! Deze keer in de 

Limburg, waar de everzwijnen ons al staan op te wachten.  

We gaan weer LEUKE SPELLETJES spelen, LEKKER ETEN, ons af en toe is 

GOED VUIL MAKEN, en LEUKE HERINNERINGEN creëren.  

WAT HEB JE NODIG?  WAT HEB JE ZEKER NIET NODIG?  
JE BESTE ZANG TALENT JE GSM, IPAD, COMPUTER, FLAT 

SCREEN TV… 
WAT COOLE DANSMOVES DE BOZE KANT VAN JEZELF 
JE NOOD AAN ACTIEF ZIJN SNOEPJES OF KOEKJES, ALS JE ZE 

TOCH BIJ HEBT IS DELEN EEN DIKKE 

MUST! 
MARGINALE KLEDIJ  
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EN DAN NU, EEN KRUISWOORDRAADSEL! 

A B C D E W O K A F G T E N T H I J K L 

A Z E R T Y H U I O P Q S D F G H J K L 

M W R X C V C B N A Z A S T E R I X E R 

T Y O U I O Y P Q V R I E N D S C H A P 

S D O F G H T J K W O M M 
 

E L G E M L M 

W X D C V B M A R N I C N A Z E R T Y L 

L U I O P Q E V E R Z W I J N O S D F E 

E G C H I R O L H J K L M W T X X C V D 

I B N A Z E L R T T Y U I I D E F I X E 

D O S T I E N P Q S D F T G H J K L M N 

I W X C P V W O M M E L H O O D B N A Z 

N D F S G H T J U K A M P D D H E V H T 

G A X A A D G H Y X T R N O U I F S Q I 

A L L I W A N T F O R C H R I S T M A S 

 

TOT OP HET KAMP TERREIN,  

MARNIC, TYCHO & STIEN 
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Hallooo KECHti’s 
Dit jaar gaan we weer op trektocht naar het 

verre Limburg. Om jullie op proef te stellen 

gaan we met de fiets de benen eens losgooien en 

90 km eruit trekken. Wie niet kan volgen zonder reden 

wordt achtergelaten. #antistrijder  

Eens jullie aankomen zullen jullie een mooi Gallisch dorp 

kunnen aanschouwen. 

In dit dorp zullen jullie 10 fantastische dagen 

doorbrengen. We gaan jullie ook opleiden tot een ware 

Galliër met de nodige skills en behendigheid. Maar eerst 

wat info over wat WEL en NIET 

mee te nemen op kamp. (Voor de 

Danny’s onder jullie) 

NIET 

-Toverdrank (if you know what 

I mean)  

-Veldbed 

-Eigen snoep (alles is van 

iedereen) 

-Opische middelen 

EXTRA’S MEE TE NEMEN.  

-Goede trekrugzak voor 

2 daagse 

-Heel slechte kleren 

-Zelfgemaakte koekjes 

-Survivalgerief 

-Zakmes (afgeven bij 

vertrek in 

Wommelgem!!!!!!! ) 

-Eventueel kleine 

trekslaapzak 
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Ave, Aspiranten van het dorp Wommelegemtium. 

Dit jaar gaan we op veldtocht naar het verre Houthalen-Helchteren om ze daar goe 

op hun oren te geven!!! En daarna is goed te vieren met een sappig everzwijn!!! 

Wat brengen we mee op deze glorieuze veldtocht: 

• Verkleedkleren van Asterix en Obelix 

• Deftige rugzak voor tweedaagse  

• Een supergezonde strijdros (fiets) 

• Tentje voor tweedaagse queeste binnen onze veldtocht (onderling af 

te spreken)  

Wat laten we thuis in Wommelegemtium: 

• Geneeskrachtige kruiden (drugs) 

• Toverdrank (drank, onze plaatselijke druïde zorgt voor voldoende 

verfrissing) 

• Niet noodzakelijke elektronica  

• Sigaretten (tenzij mits schriftelijke toestemming van uw stamhoofd) 

Wij verwachten jullie in groten getale (meer dan in het jaar 😉) 

Jullie Opperbevelhebbers,  

Vrouwe Evelien van Wommelegemtium en Heer Kobe van Boechoutica 
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Napraatje 

 

Op 31 juli komen wij terug van het kamp. Die avond wordt er een drink 

gegeven door de vriendenkring om met leden, ouders, leiding, oudleiding, 

vb’s, kookploeg en vriendenkring samen nog wat na te praten over het 

voorbije kamp. Deze drink is aan de Chiro lokalen. Er zal ook een frietkraam 

aanwezig zijn om een hapje te eten. Ook de verloren voorwerpen van het 

kamp worden opengelegd. Zo kan je eens kijken wat je bent vergeten. 
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Adres Chiro: Volkaertslei 29 (achter Candonck) 
 

2160 Wommelgem 

 


